




 SEQ CHAPTER \h \r 1Psalm 40  (2023)
(onber.)
2 - 4    :1

5 - 6    :2

7 - 9    :3

Reikhalzend heb ik op de Heer gewacht,

Hij boog zich naar mij toen ik riep,

terwijl ik in de grafkuil sliep.

Hij heeft mij op de vaste grond gebracht,

gaf mij na mijn ellende / een lied dat ik niet kende,

een lofzang tot zijn eer.

Ik maak met groot ontzag  / van zijn bestaan gewag:

vertrouw op God, de Heer.

Gelukkig is wie op zijn God vertrouwt,

niet in de kring van trotsen staat,

zich niet met leugenaars inlaat.

Veel wonderen heb ik van U aanschouwd.

Wij zijn haast overladen / met al uw goede daden.

Niemand is U gelijk! 

Ik wil uit alle macht / vertellen van uw kracht, 

uw goedheid is zo  rijk.

Naar offers en naar gaven taalt U niet,

U vraagt van ons geen offer meer.

Ik luister stil naar U, o Heer,

het is mijn wens dat U mij voor zich ziet.

In uw boek staat geschreven / dat ik voor U wil leven.

Uw wil te doen, mijn God, 

verlang ik diep in mij, / sta mij daarin toch bij, 

ik koester uw gebod.

10 - 11 :4

12 - 13 :5

14 - 16 :6

17 - 18 :7

Wanneer de mensen bij ons samen zijn

spreek ik van uw rechtvaardigheid.

U weet dat ik uw trouw belijd,

uw goedheid en uw hulp zijn geen geheim.

Ik wil er van getuigen / en van uw goedheid juichen.

Ik ben er aan gewend,

ik spreek over uw rol, / hoe trouw en liefdevol 

U altijd voor ons bent.

Heer, mij onthoudt U uw ontferming niet,

uw liefde en uw trouw aan mij

blijven mij levenslang nabij

ook nu U grote rampen om mij ziet.

Mijn zonden achtervolgen / mij, hebben mij verzwolgen,

ik zie geen uitweg meer. 

Hun aantal is zo groot, / ze leiden tot mijn dood, 

de moed ontzinkt mij, Heer.

Kom mij te hulp en breng mij uitkomst, Heer.

Verneder hen die in hun waan

mij dreigend naar het leven staan.

Zet hen beschaamd, ontluisterd voor U neer.

Wie onheil voor mij zoeken / en mijn bestaan vervloeken,

zet hen beschaamd opzij. 

Verstom het boos gepraat / van hen die in hun haat 

de spot drijven met mij.

Wie hun geluk bij U zoeken, o Heer,

zij zullen lachen, onbezorgd,

hun redding is bij U geborgd.

Zij prijzen U en zeggen telkens weer:

“Ja, onze God is machtig”. / Maar ik ben zwak, armlastig,

zie mijn ellendig lot.

Ach, Here, denk aan mij, / U staat mij altijd bij, 

o, wacht niet langer, God.

